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© Es-Selâmu Aleyküm, Gaaak! Enson 
“ görüştüğümüzden beri neler yaptın bakalım? Ben 
gezdiilim, dolaştım dünyada neler olüp. bitiyor diye, 
» sana da haber yi merak etme, gadâk! 


DÜNYA ÇAPINDA İSRAİL BOYKOTU 


Başta. ABD ve Avrupa olahak üzere tüm lı özellikle üniversite ini İsrail'i in 
“Filistin'e yönelik: soykırım vahşetini ve bu vahşete sessiz kalan yöneticileri protesto ediyor. Bu 

protestolar karşisında üniversite yönetimleri çaresiz kaliyor ve kolluk kuvvetleri kendi 

vatandaşlarına sadece bu vahşete karşı çıktıkları için şiddet uyguluyor. Umuyoruz ki Rabbimiz 
“bu direnişi mazlumların zaferi için döşediği taşlardan biri kılar ve böylece zafere bir adim 


daha yaklaşmış. olürüz. 


“KUZEY IŞIKLARI GÜNEYE İNDİ 


i Te Mey 2024 rine Güneşi te My bir patlama meydana gelek ve bu Mn 


etkisiyle oluşan güçlü jeomanyetik dalgalar gezegenimize ulaştı. Elektrik, internet, radyo e 
televizyon yayınlarında kesintiler plması. beklenirken bunun yanında Kuzey ışıkları Dünyanın. 
kuzey ucundan aşağı yani güneyine doğru indi. ve Rusya, Almanya, Ukrayna, Romanya ve 


) ülkemizde de Trabzon ve civar. illerde görüldü. e boşkarsonüğleri olup. 


X ağ ise en konusü. 


Nihayet bayramımız geldi de dünyanın 
“ her yerindeki çocuklar sevindi, oynadı, 
Çiz yedi. ve doydu, Bize bu nimeti. 


Türkiye den Suriye'ye, Barigladeş ten 


öle kumbarandan paylaştıysan bü 
“ tebessümlerin her birinde payın var 


mi? 


i 'arada bir gözüm. Ecir Kapısı nı takip: 


Xİ 


bahşeden Rabbimize hamdolsun. Bu 
eti hep, nerelere gitti.ya; onlar öyle? 


Afrika' ya uzanan bir yolculuk. ia 
kurban bağışi için sen de 


“demektir!” Ne ei) Mgs değil. i | 
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“Haydi çocuklar, kaplumbağa gibi değil, bir tavşan 
gibi hareket edin!” 


“Dede ne bu acelemiz? Sabahın nurunda 
ayaklandırdın bizi. Daha ortalık aydınlanmamış.” 


“Oğlum, gideceğimiz yer o kadar güzel ki keşke 
daha erken gelseydik diyeceksiniz. Güneş'in 
doğuşuna şahitlik edeceksiniz.” 


“Bey, söyleme de sürprizi kaçmasın” 


“Aman hanım, ne söyledik ki? Güneş'in doğuşunu 
izleyeceğimizi söyledim sadece. Denizde 
yüzebileceklerinden, ormandaki koca ağaçların 
dallarına salıncak kurabileceklerinden 
bahsetmedim.” 

“Aman ne güzel, iyi ki bahsetmedin!” 


“Ya dede, kızdırma nenemi!” 


“Hep nenenizin tarafını tutun, ben kimim Ki? 
Bostan korkuluğu mu? Haydi haydi, uzatmayın. 
Acele edin.” 


Fecir vakti... Evin tüm ışıkları yanıyor. Hummalı bir 
koşuşturmaca var avluda. Dedemin sürpriz piknik 
organizasyonu. Gece birden aklına gelivermiş. 
Nenemi uyandırmış. Zavallı menem gece namazı 
için kaldırdı sanmış. Oysa o, evde ne var ne yok 
hazırlatmış. Hazırlatmış ki bizi pikniğe götürsün. 
Gideceğimiz yer olağanüstü bir manzaraya 
sahipmiş. Gidip göreceğiz. Bugünkü öykümüzü 
denizin dalgaları eşliğinde dinleyeceğiz. 


“Her şey hazır mı?” 
"Hazır bey, hazır” 
“Haydi çocuklar, atlayın traktöre bakalım.” 


Hepimiz yerleştik römorka. Köyün taşlı yollarında 
sarsıla sarsıla ilerledik. Tâ ki ana yola çıkana kadar. 
Artık asfaltta rahatça yol alıyorduk. Güneş 
doğmaya başlamıştı. Yol boyunca köylülerle 
karşılaşıyorduk, sabahın erken saatlerinde tarlarına 
giden köylülerle. Dedem gür sesiyle selam 
veriyordu onlara. Onlar da sağ ellerini kaldırarak 
selamını alıyordu dedemin. 


Güneş'in tepesi görünmeye başladı. Turuncu ve 
parlak tepesi, ağır ağır gösteriyordu kendini. Nazlı 
bir gelin gibi, ufuk çizgisinin ardından yavaş yavaş 
görünen turuncu gelin... 


Güneş doğadursun ben biraz üşüdüm. Mazot 
kokusu da midemi alt üst etti. Neneme iyice 
sokuldum. 


Hemen yanındaki çuvala uzandı. Koca bir 
battaniye getirmişti. Üzerimize örttü. Ben 
battaniyeyi başıma kadar çektim. Mazot kokusunu 
biraz da olsa engelleyebildim. 


Gideceğimiz yer hakkında pek bir şey 
bilmediğimizi söylemiştim. Bildiğimiz tek şey 
dedemin ağzından kaçırdıklarıydı. Köyümüz 
denize çok uzaktı. Ama anlaşılan dedem bizim için 
bu yolu göze almıştı. En iyisi biraz uyumaktı. 


Nenemin tatlı dokunuşuyla uyandım. Yüzümü 
ovuşturup etrafa bakındım. Kuzenlerim, halalarım 
traktörden inmişlerdi bile. Tüm eşyalar indirilmiş, 
yere kocaman bir örtü serilmişti. 


Hemen atladım aşağıya. Yemyeşil ormanda 
yüzyıllık çamların arasında durdum. Derin bir nefes 
aldım. İçime temiz havayı doldurdum doldurdum, 
boşalttım. Dar patikadan ilerledim. Kuzenlerimin 
şen seslerini takip ediyor, denize ulaşmak için 
heyecanlanıyordum. Önce kokusunu hissettim. 
Ardından sesini. Kıyıya hafifçe vuran dalgaların 
sesi... Ormandan yansıyan yeşilliği yutan, zümrüt 
rengi deniz... İlk kez ikisini, yani deniz ile ormanı 
bir arada görüyordum. Bu güzel manzarayı 
dakikalarca izleyebilirdim. 


Dedemin sesiyle irkildim. Selamını aldım. 
“Manzarayı taçlandıracak Rabbim birazdan.” 


“Nasıl yani dede?” 


“Sen ufka bak yeter” 


“Güneş'in doğuşu...” 


“Evet torunum, yetişemeyeceğiz diye korktum. 
Daha yoldayken tepesi görünmeye başlamıştı.” 


“Dede, ne güzel bir rengi var. Bulutları da kendine 
benzetti...” 


“Allah'ın boyası oğlum, onun kudreti” 


Allah'ın boyası... Ne güzel o boya... Dilime takıldı 
bir kere. Denize girdim, ağaca tırmandım... Allah'ın 
boyasını her biri üzerinde gördüm... 


Saat epey ilerledi. Kaç kez sofra kurduk, saymadık. 
Yüzdük acıktık, koştuk acıktık... Derken dedemin 
gür sesini duyduk: 


“Bakıyorum da denizdi, piknikti derken öykü 
dinlemek isteyen kalmadı.” 
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“Olur mu dede, daha var zamanına” 
"Senin hikâyelerini hiçbir şeye değişmeyiz dedem” 


“Hay maşallah torunlarıma!” 
“Bugün âdetlerimizi bozacağız ama dedem, biz kandilsiz de dinleriz” 
"Haydi başlıyorum o zaman. Toplanın” 


“Peygamberimiz (sav) vefat etmiş, yalancı peygamberler zuhur etmişti. Ebu Bekir Sıddık, bu yalancılardan birine 
savaş açtı. Ordusunda pek çok sahabi vardı. Bunlardan biri de Ebu Akil'di. 


Ebu Akil, Allah düşmanını öldürmeye sabırsızlanıyordu. Oldukça cesur ve atik bir savaşçıydı. Hücum emri 
verildiğinde öne atıldı. Fakat çok geçmeden sol kolundan yaralandı. 


Koluna saplanan ok oldukça derine girmiş ve sol tarafı felç olmuştu. Arkadaşları onu çadıra taşıdılar. Ağrısı yoktu, 
ancak sol tarafını hissetmediği için ayağa kalkamıyordu. Buna çok üzülse de elinden bir şey gelmiyordu. Savaş 
kıyasıya devam ediyordu, fakat Müslimler bozguna uğramaya başlamıştı. Askerler savaş meydanından kaçışıp 
çadırlarının arasından geçiyorlardı. Ebu Akil bunu görünce çok üzüldü. Derken bir ses duyuldu, ordu komutanı 
askerlerine sesleniyor, onları siperlerine dönmeye çağırıyordu: 


'Ey Ensar topluluğu! Siperlerinize dönün, Allah'tan korkun! 


Ebu Akil çağrıyı duyunca yatırıldığı sedyeden kalkmak için doğruldu. Yanındakiler 
onu tutarak,'Ne yapıyorsun, yaralıları çağırmıyor, Ensarı çağırıyor! dedilerse de 
dinletemediler.'Ben de Ensardanım. Nebi'ye canımla mal in koruyucusu 
olacağıma söz verdim. Bu çağrıya nasıl ica mem! deyip sürüklene 
sürüklene meydana var ai J omzundan neredeyse ayrılmış, iki İ 

önüne düşüyor, on ge nu ayağının akına ıp 
 koparttı.Ve tek koluyla çarpıştı. Sayısız yara aldı ve tekrar yaralıların 


yanına taşındı. Sedyeye uzattılar. Su verdiler. Sanki ölmemek için 
«NX. direniyordu” 
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“Neden dede? Neden direniyordu?” 


“Allah.düşmanı-Müseyleme'nin öldürüldüğü haberini 
duymadan ölmek istemiyordu. Bu müjdeyi alır almaz 
Allah'a hamdetti ve şehit oldu” 


— 
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Dedemin anlatacakları bitti bitmesine de benim 
sorularım yeni başlıyordu: 


Sarkan kolu koparıp atabilmek öyle kolay mıydı? 
Acaba benim sarkan kolum neydi? Beni Allah'a 
kulluktan alıkoyan kol?.. 


BİTKİLER TERLER 
Mİ? 


EK N 5 L İnanması zor ama evet bitkilerde terler. 
2 | Bitkiler fazla suyu yapraklarındaki 
ÇAKAR: 


küçük gözenekler sayesinde dışarı 
atar. İşte buna terleme denir. Terleme 
Bir fırtın4 çıktığı zaman bulutlarda minik çiçeklerde azıcık olurken koca 
bulunan su damlacıkları birbirine ağaçlarda tonları bulabilir. Ekvator 
çarpmaya başlar. Bu çarpma bölgelerindeki ormanlarda o kadar çok 
sonucunda elektronlar serbest kalır. terleme olur ki bu su buharı, yağmur 
Elektronların serbest kalması olup geri yağar. 
sonucunda da elektrik yükü meydana 
gelir. Bu yük o kadar güçlü ve 
şiddetlidir ki senin gökyüzünde 
gördüğün şimşekler meydana gelir. 


Babamlarla hacca gidiyorum 


abicim, hazırlık yapıyorum. 


İyi de daha çok var 4 re 
Zilhicce ayına. / Bu ön prova. 
7 Bak dinle, hac-c-c-c... 


Zilhicce-ce-ce-ce... 
Birbirlerine benzemiyorlar mı? 
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İkisi de aynı kelime zaten. 
Zilhicce, haccın sahibi demek. 

Yani hac ibadetinin kendisinde 
yapıldığı ay anlamına geliyor. 


Elbisen de 


Sağolasın. Bu arada az 
evvel Zilhicce dedin sanki, 
yanlışduymadım değil mi? 


Hacca gidiyorsun, ama 
hac kavramlarını bile 
bilmiyorsun. 


Aaa, 
bilmiyordum. 


Evet, ihram. Ama bunda c-c-c 
yansıması yok. Yanlış elbise mi giydim? 


— 


Yok yok, doğru elbise. İhram, “h-r-m” kökünden geliyor. Haram, yasak demek. İhram 
giyince hacda bazı şeyleri yapman yasaklanıyor. Bu sebeple bu isim verilmiş elbisene. 


Yasak mı? 
Ne mesela? 


Saçını, tırnağını kesemezsin. Mekke'nin 4 
otunu koparamaz, hayvanını Bir sürü 
avlayamaz, bitini dahi öldüremezsin. mahrumiyet! 


Seni gören de her gün saç tırnak kesiyor, hayvan avlıyor 
sanacak. Bu arada mahrumiyet de “h-r-m” kökünden. Mahrum 
olmak, bazı şeyler kendisine yasaklanmış olmak demek. 


Harem-i şerif mi? 
Babamdan 


Evet. Kâbe vetüm 
çevresi haremdir. 
Yani orada tüm 
kötülükler 
yasaklanmıştır. 
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Abicim sözlük gibisin. 
İhram, haram ve 
mahrumdan başka kelime 
var mı aynı kökten? 


Tl 
j B 
arem, haram, 


Hürmet... Kutsal, saygı 
duyulan demek. Kâbe 
harem-i şeriftir, hürmeti 
hak eder. Bu da aynı 
kökten gelmiştir. 


H 


Başka var mı demeye korkuyorum. 
Ne kadar geniş bir dilmiş Arapça. 


Ooo daha bu ne ki! Onlarca 
türemiş kelimesi olan kökler var.. 


ıl 


Hımmm, maşallah. Çok da boş değil bilgi 
haznen. Yalnız şimdi işim var, gitmem lazım. 
Ama sendeki öğrenme azmini sevdim. Son iki 
kelime öğreteyim sana. Kurban, “k-r-b” 
kökünden türemiş. “Yakın” anlamında. Yani 
kurban, kesilerek Allah'a yakınlaşılan ameldir. 


“H-r-m” kökünden birkaç kelime daha var: 
Muhterem, ihtiram, mahrem... Bunların 
anlamlarını da sen bul sözlükten. 


Ya hadi ama! Ne güzel söylüyordun sen. Hem 
bence kurban hakkında da konuşmalıydık. 
Hacı olmak için kurban kesmek şartmış. | 
Kurban Bayramı hac zamanındaymışş. 


Gitmem lazım onu da 


Ne alakası var sen düşün ve anla... 


kurbanla? 


Dur,gitme! Gitti bile. Kesilen kurbanlar birbirinin akrabası mı acaba? Yoksa, 
yoksa kurbanlar bizim akrabamız mı olur? Daha neler! Eve gidip araştırayım... 


Kurban kelimesiyle akraba kelimesi 
YVatigiic aynı kökten geliyormuş ya bakalım 
vol” iki kelime arasındaki alakayı kim 
12 kuracak? 


ENES ŞEMSİYENİ 
ALMAYI UNUTMA YAVRUM, 
YAĞMUR YAĞACAK GİBİ... 


Bil bakalım ben hangi deyimim? 


OH BE SONUNPA! 
YAĞMUR YAĞDI 
DIŞARI ÇIKACAĞIM! 


ALLAH 
ALLAAMH BİR ŞEY 
UNUTTUM SANKİ 


ANNECİĞİM 


AAAH! 
KAFAMMM 


MİSAFİRİMİZ VAR 


Konuk Yazar: Meryem Çetin 


BAHÇE SAHİPLERİ 


Gecenin karanlığında terasta oturmuş 
çay içiyordum. Bu sırada yanımdaki dört 
boş sandalye aynı ânda çekildi. Başımı 
umursamaz bir tavırla kaldırdım. 


Ağabeylerim Bilal, Asaf, Miraç ve Ömer 
gelmiş; her biri oturup bana bakmaya 
başlamışlardı. Ciddi bir şey olduğu 
gözlerinden belliydi. 


“Niye öyle bakıyorsunuz?" diye sordum. 

“Yarın aramızdan birisi yolda yoksulların 
olmadığını teyit edicek, biz de tarlayı hasat 
etmeye gideceğiz."dedi Bilal durup dururken. 


Şaşırdım."İyi de neden? Neden yoksulları 
gözetleyeceğiz ki?”dedim. 

“Neden olacak, etrafımızda öbeklenip 
mahsülümüzü istiyorlar.” 


“Bir avuç meyve veriyorsunuz, onunla 
zengin mi olacaksınız? Ne var, Fakir Fukarayı 
da gözetseniz?” 


“Tarlalarımızı kendi aramızda paylaştığımız 
“zaman sen hakkın olanı istediğin kişiye 
> istediğin kadar verebilirsin. Fakat biz anlaştık. 
Vermek istemiyoruz." 


Anlamadığım yer şurasıydı: Neden 
yoksullardan saklıyorlardı? Hayatın iyilikle 
güzelleştiğini bilmelerine rağmen neden bu 
fırsattan mahrum bırakıyorlardı kendilerini? 


Kardeşlerin en küçüğüydüm. Beni 
“dinlemiyorlardı bile. Annemle babam olsaydı 
nasıl da üzülürlerdi bu yaptıklarına. Onlar 

“ yaşarken değil bir avuç, kasalarla ikram 
“ederlerdi Fakir Fukaraya."“Oğlum,"derdi 
babam, "verdikçe artar” 


Homurdanarak kalktılar. Arkaşlarına 
bakmadan çıktılar. Yarın zorlu bir gün 
olacaktı. Tüm kötü senaryoyu kafamdan silip 
uykunun sessiz kuytusuna kendimi bıraktım. 


Güneşin ilk ışıklarıyla uyandım uyanmasına 
da kalkmak istemiyordum. Tarlaya gitmek 
de istemiyordum. Abilerimle karşılaşmak da 
aklımda geceden kalma kötü senaryolar var 
ya... 


Biliyordum, babamdan alışkındı onlar. 
Bizden evvel geleceklerdi tarlamıza, biraz 
yardım edecekler ve ellerindeki leğenleri 
bırakacaklardı önümüze utanarak. 
Babamın yaptığını yapacağımızı düşünerek. 
Ne bilsinlerdi ağabeylerimin geceden 
anlaştıklarını, sert ve kaba cümleler kurup 
fakirleri kovacaklarını... 


Kalbim daralıyordu düşündükçe. Yola 
düştük hep beraber. Traktörle gidecektik. 
Ben kasanın köşesine geçtim. Kasalara 
dayanarak oturdum. Egzos kokusu genzimi 
yaktı. Yerimden kalkmadım. Tarlaların olduğu 
mevkiye geldik. Traktör patika yola girdi. 
Savrula savrula ilerliyorduk. 


Traktör birden durdu. Benim kokudan 
ve sarsıntıdan başım dönmüştü. Hemen 
kalkamadım yerimden. Ağabeylerimin telaşlı 
seslerini duyuyor, ama doğrulamıyordum. 


4 
Tartışıyorlardı:"Yanlış geldik!” diyorlardı. b 
“Hayır, olamaz! Tarlamız, mahsülümüz!” e 
diye bağrışıyorlardı. Doğruldum. Karşımda 
küle dönmüş bir bahçe vardı. Ağabeylerim * 
bahçenin önünde öylece kalakalmışlardı. 


Şüphesiz ki bahçe sahiplerini denediğimiz gibi bunları da (Mekkelileri de) denedik. 
Hani onlar, sabah vakti (meyveleri) devşireceklerine dair yemin etmişlerdi.“İnşallah” 
demiyor (yoksulların hakkını ayıracaklarına dair istisnada bulunmuyorlardı). Onlar 
uyurken, Rabbinden bir afet (bahçelerini) kuşattı. (Bahçe) gecenin karanlığı gibi 
kapkara kesiliverdi. Sabah vakti birbirlerine seslendiler. (68/ Kalem, 17-21) 


“Şayet ürünleri toplamaya (kesin niyetliyseniz), erkenden yola koyulun.” 
(68/Kalem, 22) 


Aralarında sessizce konuşarak çıktılar. (68/Kalem, 23) 
“Bugün yanınıza sakın bir yoksul girmesin!” (68/Kalem, 84) 


Yoksulları engellemeye güç yetirecek(mişler gibi), erkenden yola çıktılar. (68/Kalem, 85) 


Onu (yanmış ve kapkara kesilmiş) ğ 
görünce: “Hiç şüphesiz yolu şaşırdık.” , 
dediler. (68/Kalem, 26) i i 
kl i 
kesi i ii A 


“(Hayır!) İşin aslı biz mahrum i l 
bırakıldık.” (68/Kalem, 27) 
Ş 


gam, —ğğş 

Ortancaları: “Ben, 'Allah'ı tesbih 
etmeniz gerekir. dememiş miydim?” l 
Hf» i dedi. (68/Kalem, 28) d 
| : — 
: - is / 

Dediler ki: “Rabbimiz! Sen tüm 
eksikliklerden münezzehsin. Doğrusu 

biz, zalimleriz.” (68/Kalem, 29) 


> emma 
End ye 
Birbirlerine dönüp karşılıklı kınamaya 


başladılar. Dediler ki: “Yazıklar olsun bize! 
* Gerçekten biz azgınmışız.” “Umulur ki 
Rabbimiz, onun yerine daha hayırlısını 
verir bize. Şüphesiz ki biz, Rabbimize 
#8 rağbet edenleriz.”İşte azap böyledir. Ahiret 
azabıysa elbette daha büyüktür. Keşke 
bilselerdi. (68/Kalem, 50-33) 


İİ) MAKET Mİ? GERÇEK Mİ? 


” Hayvanlar 


Görselde gördüğün 
hayvan sence canlı mı? 
Bu nasıl bir hayvan? 
Hayır, bu kesinlikle bir 
maket dediğini duyar 
gibi oldum! Bu gerçek bir 
canlı arkadaşım! Evet 
evet, o benim... Adım Dikenli Molok. Çok şaşırdın biliyorum! İstersen daha yakından tanışalım, ne 
dersin? 

Moloklar çöllerin hayvanı olarak da tanınırlar. Aslında bizler sürüngen hayvanlarız. Kertenkele 
ailesindeniz... Avustralya'nın orta ve batı bölgelerinde yaşarız. Kumlu ve yarı kurak bölgelerde birçok 
molokla karşılaşabilirsin. 


RABBIMIZIN MUCİZEVİ YARATMASI! 
- — Görünüşümüz çok ilginç öyle değil mi? 
İN 2 ye” a 4 — e Rabbimiz her canlıyı farklı şekillerde 
EN & , yaratmış. Yaşama şekillerimiz bile çok farklı. 
Dünyada milyarlarca canlı var. Bazı 
özelliklerimiz benzese de hepimiz çok 
farklıyız... 
Düşünsenize yeryüzünde 10.000 tane sürüngen 
izmnle km mr türü var. 6.000'den fazla da kertenkele türü var. 
Ve bizler bunlardan sadece bir tanesiyiz. Belki de en minikleri... Boyumuz sadece 22 cm. Komodor 
kertenkelelerinin boyu ise tam 3 metreye kadar ulaşabilir. Benim kaç katım, bir düşünsene! İstersen sen 
hesap et! 
Ya diğer hayvanlar? Dünyada adı bilinen 1,5 milyon hayvan türü var ve henüz keşfedilmemiş hayvanlar 
da var. Bu kadar canlıyı bu kadar mükemmel yaratan Rabbimiz ne yücedir! Çünkü O (cc) El-Musavvir'dir. 
Her yarattığı varlığı eşsiz ve farklı biçimde yaratandır. 


KARINCA AVCILARI! 


Her zaman avcılardan kaçmıyoruz tabii ki. Bizler de birer avcıyız. 
Bunu yapmak zorundayız. Hayvanlar âleminde düzen böyle kurulmuş. 
Böyle olmasaydı gezegenimiz hayvanların istilasına uğrayabilirdi! 
Aslında niyetimiz beslenmek. Her canlı gibi bizim de beslenme 
ihtiyacımız var. Bunun için bir karınca yolu bulmamız yeterli. Çünkü 
bizler karınca avcılarıyız. Yapışkan dilimizle tek seferde bir sürü 
karınca yakalarız. Bir günde iki ya da üç bin tane karınca yiyebiliriz. 


Molokların rengi genelde sarımsı ve kırmızımsı kahvedir. 
Üzerimizde ise bazı lekeler ve şeritler var. Ve de pullar... 
Rengimizden özellikle bahsettim. Çünkü bizlerin renk konusunda 
özel bir yeteneği var. Sence ne olabilir? Tahmin ettin belki de! 
Moloklar çok kolay renk değiştirebilirler. Özellikle de ısıya ve 
sıcağa göre renk değiştiririz. Böylelikle avcı yırtıcılardan 
kolaylıkla gizleniriz. Bazen de çalılıklara gizleniriz. Bizi ve 
çalılıkları birbirinden ayırt etmek çok zor! Bu yönümüzle çok 
benzediğimiz bir hayvan var. Hatırladın mı? Hani renkten renge 
giren... 


öge, TEKNİKERLER! 


Moloklar çok yavaş hareket ederler. Ama gün boyu aktif bir hayatımız 
vardır. Çok sıcak ve çok soğuk zamanlarda daha az hareketliyizdir. Bu 
zamanlarda kumda çok derin olmayan delikler açarız. Ve bu deliklerin 
içinde bekleriz. Sıcağın çok arttığı zamanlarda işimiz zor. Çöl sıcağı 
senin bildiğin sıcaklara benzemez: Bazen 50 dereceye çıkar. Vücut 
ısımızı düzenlemek için farklı duruş şekilleri düzenleriz. Kum çok 
ısındığı zaman dikenli bir çalıya tutunuruz. Böylece sıcakla temasımızı 
keseriz. 


Moloklar suyu biraz farklı içerler! Nasıl mı? 

Derimizin üzerindeki pullardan bahsetmiştim. Pullarımız topraktaki 
nemi ve havada oluşan minik su damlacıklarını emerler. Emilen su 
kanallara ulaşır. Pullarımızın üzerinde kanallar var. Su tesisatı boruları 
gibi... Bu borulartüm vücudumuzu dolaşır. Sonra ağzımıza kadar ulaşır. 
Böylelikle su ihtiyacımızı karşılarız. Kanallarda biriken su ile uzun süre 
idare edebiliriz. 

Bilim insanları için bu çok güzel bir fırsat! Moloklarınnem çeken 
özelliklerinden esinlenebilirler. Binaların daha etkili şekilde soğutulması 
için nemi çekecek bir sistem oluşturulabilir. Hatta içme suyu bile 
üretilebilir. Belki detüm bunlar için çalışmalar başlamıştır bile! 
Çevremizde esinleneceğimiz o kadar çok şey var ki! Önemli olan onları 
gözlemlemek ve düşünmek... 


DİKENLİYİZ AMA KAKTÜS DEĞİLİZ! 


Evet, başta da söylediğim gibi bizler dikenliyiz. Tüm vücudumuz 
sivri uçlu dikenlerle kaplı. Burnumuz, kuyruğumuz, 
parmaklarımız; yani bütün vücudumuz dikenli. Bu bizi rahatsız 
etmiyor. Onlarla yaşamak işimize de geliyor. Buralarda her 
aman dikkatli ve uyanık olmalıyız! 

Yırtıcı kuşlar ve monitör kertenkeleler düşmanımızdır. Onlardan 
korunmak için dikenlerimizi kullanırız. Bazen de rol yaparız! 
Başımızı hemen öne eğeriz. Başımızın arka kısmındaki uzun ve 
sivri çıkıntıyı ortaya çıkartırız. Böylelikle düşmanlarımızın 
dikkatini dağıtırız. Biz buna sahte kafa rolü diyoruz! 


YUMURTADAN ÇIKAN MOLOKLARI 


fm > 


Moloklar yumurtlama sistemiyle çoğalırlar. Tüm yavrular 
yumurtadan çıkınca aynı boyda olurlar. Ama sonraki 
yıllarda'dişi moloklar, erkek moloklardan daha hızlı 
büyürler. Ve bu büyüme beş yaşına kadar devam eder. 

Yani bir molok ailesinde dişiler erkeklerden daha ağır ve 
uzundur. Tabii hamile kalana kadar! İşte o zaman gittikçe 
zayıflarlar. Sonra yine kilo alırlar. Bu durum hep böyle sürer 
gider... 


Sevgili Arkadaşım, benim hikâyem de böyle! Sana molokları tanıtmaktan 
mutluluk duydum ve seninle tanışmak da güzeldi. Allah'a emanet ol! 


ıZ 


Ç 
ORGANLARIMIZ 


Evvveet, meeerhaba arkadaşlar! Tanıyamadınız mı? 


Beni yakından tanıyorsunuz. Aman Allah'ım, yanlış kostümü giymişim! 
Ben, senim. Yani senin bedeninim. 
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Ihnımm ıhım, yeniden başlayalım. Evvvett, merhaba arkadaşlar! Ben, senim. 
Ve bu da senin bedeninin en nadide bölümleri, yani iç organlarının. 
Adları nedir, ne işe yararlar... Hepsi az sonra! 


Günah eklem, ası verdik yögine Nİ Elbette, ben vücudunun güçlü bir kasıyım. 
karşınızdayım. İlk olarak kalpten başlayalım. ( Vücudunuzun en ücra köşelerine kan pompalayıp 
Merhaba dostum. Bize kendini kısaca tanıtır A yaşam için gerekli oksijen ve besinleri taşıyorum. 
mısın? Sağlıklı beslenen ve düzenli egzersiz yapanlarda 
) hiç teklemeden çalışıyorum. Ama sağlıksız 
beslenenler beni çok yoruyor, hastalanıyorum. 
Dana İİ 


VD 
— 
di» 


Es-Selamu aleykum. Ben göğsünün tam ortasında kelebek 
gibi iki parçadan oluşurum. Havadan aldığın oksijeni 
kanına taşır, biriken karbondioksiti dışarı atarım. Bu 

işleme solunum denir. 


Ve şimdi akciğerlerimizi tanıyalım. 


Efenim ben en büyük organınızım. Çok mühim işler 

yaparım. Zararlı tüm maddeleri temizlerim. 
Sindirime yardım ederim. Vitamin ve minarellerin 
emilimini sağlarım. Ve şeker depolarım. 


Aman çocuklar, bu depo sandığınız Evet, bu depodaki şekerler kimyasal 


i dengelenmesi için hazır bulundururum. 


Veeee şimdi en başarılı süzgeç sizlerle! Sağol dostum, evet ben bir süzgecim. Kanını 
temizler, tüm atıkları idrar yoluyla vücudundan 
uzaklaştırırım. Vücudundaki su dengesini korur, 
kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı 

G olurum. 


Peki, son bir mesaj Aman beni susuz , Evet Sevgili Dostlar, mideyle ve 
alalım Bay Böbrek! bırakma, hele ki yaz bagğırsaklarla geçen aylarda tanışmışsınız. 
aylarında! Onlara selam verip geçiyoruz. 


Efendim benim iki görevim var: İlki sindirimi 
başlatmak, ikincisi ise kan şekerini 
düzenlemek. 


Ve son olarak safra, Merhaba, ben karaciğerle birlikte || Evet, tıpkı bir trafik polisi gibi... 
kesesini tanıyalım. çalışırım. Safra sıvısını depolar ve Pekala, bir sonraki sağlık 
Kese deyince sizin de yiyeceklerle aldığınız yağların | | köşesinde görüşmek üzere sevgili 
aklınıza altın kesesi parçalanmasında kullanırım. | | dostlar. Vücudunuza iyi bakın! 
geliyor mu? Ayrıca bağırsaklardaki yiyecek 

geçişini de düzenlerim. 


SATÜRN 


Es-Selamu Aleykum Sevgili Dünyalı, 

nasılsın, iyi misin? Beni soracak olursan 
elhamdulillah, ben iyiyim. Önce kendimi tanıtayım. 
Ben Satürn. Beni etrafımdaki muhteşem 
halkalarımdan tanıyorsundur. Halkalarım binlerce 
buz ve kaya parçasından oluşuyor. Beni diğer 
gezegenlerden daha havalı kılıyor. 

Duydum ki gökyüzünü merak ediyormuşsun. 
Sayısız uydu yolluyor, gezegenlerde araştırmalar 
yapıyormuşsun. Kendim hakkında biraz daha bilgi 
vereyim de sana, bana gelmek için boşuna masraf 
yapma. 

Sevgili Dünyalı, bana geldiğinde (gelme diye 
yazıyorum bu mektubu) ayağını basacak bir zemin 
bulamayacaksın. Çünkü ben gazsal bir gezegenim. 
Bunu okuduğunda güleceğini düşünüyorum. Gaz 
deyince aklına pırt gelmesin hemen. Su buharı da 
bir gaz, arabaların arkasından çıkan egzos dumanı 
da... Her neyse, dediğim gibi gazdan oluştuğum 
için bende bırak şehirler kurmayı, gazsal yüzeyime 
ayak dahi basamazsın. Üstelik, üzerimdeki 
fırtınaların haddi hesabı yok. Bu Fırtınalar bazen 
o kadar artar ki (bilim insanları buna “Beyaz 
Leke"diyor) her yerim toz olur. Bir toz bulutunda 
yaşamak istemezsin herhâlde. Gerçi Fırtınalarım 
bazen çok göz alıcı renklerde de oluyor. Fakat sırf 
bunu görmek için gelecek değilsin ya? 

Ben, dünyadan çıplak gözle görülebilirim. 
Anlayacağın, çok göz önündeyim. 

Dünya'dan 9 kat büyüğüm. İçime tam 760 
Dünya sığabilir. Ama gazsal olduğum için hafifim. 
Dünya'nın ağırlığının 95 katı kadarım. Anlayacağın 
hafif bir Gaz Devi'yim. 


Güneş'ten çok uzağım. Bu sebeple Güneş 
etrafındaki dönüşümü senin gezegenine göre 
29 yılda tamamlıyorum. Tamam, yavaş olduğumu 
kabul ediyorum. Ancak kendi eksenimde çok 
daha hızlıyım. Gezegenin 24 saatte dönerken ben 
10 saatte dönüşümü tamamlıyorum. Bu hızım 
nedeniyle kutuplardan basık, göbekten de biraz 
şişkinceyim. Tıpkı Dünya'nız gibi. Bu arada siz bu 
şekle bir isim veriyordunuz. Sahi neydi o? 


Güneş'e uzak olmamın bir sonucu da ışığın 
bana az gelmesi. Yani buraya geldiğinde karanlıkta 
oturacaksın. Oksijenim o kadar az ki mum bile 
yakamazsın. 

Güneş'siz bir hayat yalnızca karanlık değil, 
soğuktur da. Sıcacık dünyan varken Satürn'de ne 
işin var?2. 

Mektubuma burada son veriyorum. Büyüklerin 
ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. 


Sevgilerle, Satürn 


ed Nehir Koç 


BIR DE BOYLE ŞUKRET 

Bir varmış bir de yokmuş. Günlerden rahmetle düşmekmiş yeryüzüne şükürle. Masalcı Bulut çok 
büyük bir görev almış Mikail Melek'ten, Kurban Günü inecekmiş bereketle tezelden. Mikail'i 
tanıyorsunuz, değil mi? Yeryüzünde ve gökyüzünde gerçekleşen doğa olaylarıyla görevlidir 
kendisi. Allah'ın emriyle yağmur, rüzgâr, kar gibi hava durumlarını da yöneten birisi. 


Görevini kaptığı gi muş Masalcı Bulut tüm ivediliğiyle dalgalanarak, hortumlara sarılarak, 
yapraklara dokunarak, sulardan kayarak... 
Varmış ki ne görsün! Aylardan Zilhicce'ye girince insanlar yine başlamışlar oruç tutmaya. 
Haydaaa! Ama Ramazan ayında tutuluyordu oruç hani. Karışmış yine bizimkinin aklı vesselam. 
Bir iki üç diye başladılar, ona kadar saydılar, tuttular oruçları. Ramazan ayında evler doldu 
Şenlikle, baklavayla, şekerle. Zilhicce ayında sokaklar coştu kuzu melemeleri, inek mölemeleriyle. 


/Gelin de anlatın bunu bir bilmeceyle. 


Meraklı koyunlar gibi dolandım durdum. Vardım heybesi kekikli, yazması oyalı, elleri kınalı bir 
anacığın yanına. Sevdi, okşadı kınalı kuzusunu; canısı, yavrusunu. Yavrusu seslendi anasına: 
"Anaaa! Bu Tostos benim olsun mu? Yünleri çok güzel, tararım saçlarını, örerim kuyruğunu." 

Anası cevap verdi Kenan'ına:"Olur oğlum, canım yavrum. Anacığın kurban olsun seni verene. Oyna 


h Bayram Oldu sini dinlediler, Dostum Suheyl izlediler. Suheyl izlerken de ne keyifli olur 
| patlamış mıs mek. Tostos da arada Kenan'ın mısırlarından kaçırıyordu ama neyse anası 
duymasındı. : 
görmesindi./ lu sütün bittiği, tarhananın dibi geldiği gibi olmasındı bu dostluk şimdi. 


Zilhicce'ni 
akşamda 
Kenan'ın annesi seslendi oğluna,"Aman kınalı 

kuzum, sabahtan erken kalk. Babanla bayram 
namazına gider, sonra da Tostos'u 
yolcularsınız Rabbimize." dedi. 


) 


Kenan, “Tostos nereye gidiyor ki? 
Kimselere vermem ben Tostos'um 
Benim o.”dedi anasına. 


“Aa benim güzel oğlum, Zilhicce ayının onuncu günü her 
Müslim Rabbine en güzel teşekkürü etmek için bir kurban 
keser. Biz de Rabbimizin nimetlerine karşılık en güzel 
şükrü etmek için Tostos'u kurban edeceğiz."dedi anası. 


"Ama neden Tostos? Neden benim 
arkadaşım? Senin çilliyi kurban 
etsek olmuyor mu? O da çok güzel, 
her gün bir sürü yumurta veriyor."dedi 
Kenan. 


Anası tebessüm ederek devam etti: 
“Olur mu hiç oğlum? Allah'a edilen kurbanlar küçükbaş olan koyun, koç, keçi veya büyükbaş inek 
veya deve olabilir. Bunun dışındaki hayvanlar olmaz." 


Masalcı Bulut camda, bizim Kenan yatakta merakla baktılar anacığına. 

"Nereden çıkartıyorsun anne ya, neden olmasın ki?” dedi Kenan. 

Annesi devam etti: 

“O hâlde dinle hele. İbrahim Peygamber'in hiç evladı yokmuş. Günlerden bir gün İbrahim 
Peygamber Rabbimizden bir evlat istemiş. Rabbimiz ona İsmail adında bir erkek evlat nasip etmiş. 
İbrahim (as) çok ama çok mutlu olmuş. Rabbimize karşı hep şükürle yaşamış. Bir gün rüyasında 
Allah (cc) İsmail'ini kendisine kurban etmesini istemiş. Bu rüyasının bir emir olduğunu anlayan 
İbrahim (as), oğluna anlatınca onu teslim olanlardan bulmuş. 'Ey babacığım, emrolunduğun şeyi 
yap. Beni sabredenlerden bulacaksın! (SaFFat Suresi, 102. ayet) demiş. İbrahim (as) tam oğlunu 
Rabbine kurban edecekken Rabbimiz Cibril (as) ile gökyüzünden bir koç göndermiş. Oğlunu değil, 
bu koçu benim için kurban et demiş. İbrahim (as) Rabbimize karşı itaatkâr davranınca Rabbimiz de 
merhametiyle muamele etmiş onlara. İşte o günden beri biz Müslimler Rabbimize en güzel şükrü, 
teşekkürü edebilmek için bu emri yerine getiririz. Şimdi anladın mı benim güzel oğlum, hem merak 
etme Tostos Rabbimizin yanında seni bekliyor olacak. Hepimiz bir gün Rabbimize kavuşacağız 
biliyorsun ya.” 


Kenan gözleri yaşlı, “Rabbimiz! Sen ne kadar da merhametlisin, rahmet sahibisin. Tamam anne, 
yarın sabah Tostos'u ben hazırlarım merak etme. deyip gözlerini usulca kapadı. 


Annesi odasından çıkınca Tostos'u annesi görmeden yatağına aldı. Sabaha kadar koyunu Tostos ile 
koyun koyuna son kez uyudular. 


Sabah olduğunda Kenan, annesinin horozu İbikli'nin sesiyle uyandı. Kendi kendine, "Seni kurban 
etmek vardı yaaaa, neyse!" dedi uykulu bir şekilde. Yatağından kalkıp hazırlandı. Namazdan sonra 
Tostos'a abdest aldırdı, kokular sürdü. Ne de olsa Rabbimize gidecekti. Güzel süslenmesi gerekirdi. 
Kırmızı bir kurdaleyle gözlerini de bağladı ve Tostos'u babasına emanet 
edip annesine yardım etmek için eve döndü. 


Rahmân olan Rabbimize çokça hamdolsun ki Tostos'u kurban edip 
ailesiyle yaşayabildiği için bir kez daha şükretti. 
Tüm bunları gören Masalcı Bulut duygulanarak 
yeryüzüne pıt pıt düşmeye başladı. Kenan ile birlikte 
Tostos'un etinden yoksullara dağıttılar. Filistin'deki 
kardeşlerini de unutmadılar. 


Bu masal benim çocukluğumdan esinlendiğim bir anımdı. Senin de 
böyle bir anın varsa bize göndermeyi unutma. Hepinize uğurlar ola, 
Hayırlı bayramlar ola... | 


EĞLENCELİ 
SAYFALAR 


Yeryüzünde ne çok hayvan 
yaşıyor. Bir dakika içinde 


DÜŞÜN 
BAKALIM 


Labirentte sıkışmış kelimeleri kurtararak âyeti tömâmlayöbilir misin? 


BİTİŞ 


Allah 


Böyteterinin 


Kazıklar ve nehirte 


Kurbanım 


namazım 
yenide 


indiriken 


İman edenler 


BAŞLANGIÇ 
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VİN Görseldeki 7 farkı bulabilir misin? 
BULMA orseldeki rkı DU iii MİSİN: 


SERBEST Aşağıda resimleri istediğin renkte boyayabilirsin. 
BOYAMA 


sesi 


HAYIRLI di 
a 

dö Tü - 
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KALBİME ŞİFA 


AYETLER 


ÜNLÜYÜZ DESENE 
CANLILAR ALEMİNDE. 


EN RENKLİ AİLE BİZİZ. 


ELBETTE. 
EN CAN ALICI 

RENK VE GÜZELLİKTE 
BAŞKA BİR TÜR VAR MI? 


YOK BENCE. 


Azad Özer 


BENCE KENDİNİZE BU KAPAR 
GÜVENMEYİN. YARIŞMA BİRAZPAN 
BAŞLAYACAK. SALON HINCA HINÇ 

SEYİRCİYLE DOLU VE KULİS DE 
YARIŞMACILARLA... 


KULİS YARIŞMACILARLA 


POLU MU DEDİN? 
EVET, YANLIŞ PUYMAPIN. ye 


KİM GELMİŞ OLABİLİR Kİ 
BİZ ÇİÇEKLERDEN BAŞKA? 


GOK KİBİRLİSİN. 


e 


YARIŞMA BAŞLIYOR. 


SELAMÜN ALEYKÜM SEV&İLİ KONUKLAR. EN GÜZEL RENK YARIŞMASINA 
HOŞGELDİNİİİZ! BUGÜN BİRBİRİNDEN GÜZEL RENKTE YARIŞMACILARIMIZ 
ARASINDAN EN GÜZEL OLANI SEĞECEĞİZ. ÖNCELİKLE YÜRİMİZİ TANIYALIM: 


LİLA RENKLİ 
KUZGUUUN! 


İLK OLARAK 
HUZURLARINIZDA 
MAVİ MORPHAOA! | 
ŞU RENKLERİN 
GÜZELLİĞİNE 


VE BİR MEYVE 
TABAĞI GELİYOR 
HUZURLARINIZAAA! 
MMM...YERİM SİZİİİ! 


HUZURLARINIZDA 
MOR SIĞIRCINK! 


HALİİİ. 


YÜRİNİN İŞİ &İTTİKGE 
ZORLAŞIYOR. HER BİRİ 
AYRI GÜZELLİKTE. 

VE ŞİMDİ AÇILIN 
KENARA GÖKKUŞAĞIL! 


VE ŞİMDİ ELMA 
PİKENİİİ! 


Gi YAN 


TANIŞTIRAYIM MAVİ 
AYAKLI SÜMSÜK 


APINI HALA ZOR 
TELAFFUZ ETTİĞİM 
GYMNOCALYCIUUUM! 


YARIŞMACIMIZ 
KUZEY KARDİNAL 


EFENDİM JÜRİ KARASIZ KALDI. BİR TÜRLÜ SEĞİM YAPAMADI. BU 
YÜZDEN ÖDÜLÜ HEPSİNE İTHAF EDİYORUUUZ! 
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GS) ağ Aİ li çi Gİ (GRAZ, AŞİ çi Sİ 5 
YERYÜZÜNDE SİZİN İÇİN YARATIP YAYPIĞI TÜRLÜ RENKLERDEKİ (BİTKİLER 
DE SİZİN HİZMETİNİZDEDİR). ŞÜPHESİZ Kİ ÖĞÜT ALAN BİR TOPLUM İÇİN 
BUNDA AYET VARDIR. (16/NAHL, 13) 


yla Sayalğ UŞĞIĞİN SAA, ağ yaya 3ü2 Jeil Gyağ İşliği GEKA çi aş GAZA 2 RİN öy İİİ il Ğİ Gg 
GÖRMEDİN MİZ ALLAH, GÖKTEN SU İNDİRDİ. ONUNLA ÇEŞİTLİ RENKLERDE MEYVELER 


GIKARMIŞIZDIR. PA&LARDAN PA BEYAZ, KIRMIZI, PAHA BAŞKA RENKLERDE VE SİYAH YOLLAR 
KILMIŞIZDIR. (35/FÂTIR, 27) 


EN Ml ei we e İl 
ilk Daye dl ÖL İŞZİRİN yle öy dl çk La GE Ğİ SARE İŞ ÇŞalŞ yal! yaş 


İNSANLAR, CANLILAR VE PAVARLARPAN PA RENKLERİ BÖYLE DEĞİŞİK. OLANLAR VARDIR. 
ALLAH'TAN ANCAK, ÂLİM OLANLAR (HAKKIYLA) KORKAR. ŞÜPHESİZ Kİ ALLAH, (İZZET 
SAHİBİ, HER ŞEYİ MA&LUP EDEN) AZİZ, (GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN, ÖRTEN VE 
GÜNAHLARIN KÖTÜ AKIBETİNDEN KULU KORUYAN) GAFÜR'DUR. (35/FÂTIR, 28) 
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1 Bütün malzemeleri topla, balkona ya da bahçendeki en 
sevdiğin çalışma yerine git. Cetvelle ölçerek kutunun bir 


MALZEMELER yüzüne tabandan 6 cm yükseklikte bir çizgi çiz ve bu 
İİ çizginin 10 cm üzerine başka bir 6 cm'lik çizgi daha. Bu 
Makas çizgiler arasında kapı şeklinde bir alan çiz ve bu alanı kes. 
İplik veya tel Kuş yemliğini istediğin gibi süsleyebilirsin. 

Kuş yemi Re : A : 
Doğa günlüğü © Kutunun üstünde iki kenara birer delik açıp ipliği ya da teli 
Temiz ve kuru 2 litrelik süt kutusu içinden geçir ve bir ağacın dalına ya da çitlerin, bahçe 


duvarının yüksek bir yerine as. Bunu kuşlar için yuva 
yapmak istersen içini saman ya da kuru otlarla doldur, yemlik yapmak istersen içini kuş yemi ya 
da evinde kuşların çok seveceğini düşündüğün gıdalarla doldur. 


©) Doğa günlüğünü alıp bahçede gözlem yap ve büfeyi keşfeden yeni tüylü dostlarının 
da gelmesini bekle. Yeme gelen kuşların özelliklerini ve kaydını tut. 


KUŞ YEMLİĞİ 


Bir kap sıcak su içine az miktarda jelatin ekleyip 
karıştırın. 


Daha sonra ayrı bir kapta çözdüğünüz tatsız 
jelatini bu kap içine ekleyin ve karıştırın. Bal ve 
toz şekeri de ekleyip karıştırmaya devam edin. 


Kuş yemlerini de ekleyip karıştırın. İlk başta 


akışkan bir kıvamda olduğunu göreceksin. MALZEMELER 


o© 


Kuş yemi 
Yağlı kâğıdı serip üzerine kurabiye için kullanılan | Bal | 
şekil verici kalıpların içine bu karışımı dökün, Tatsız Jelatin 
Zel e op Toz Şeker 
asmak için iplerini takın. Donması için dolaba Yağlı kâğıt 
koyun. 10 dakika sonra hazır. e Z 


İp 
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Sana bir soru sorsam? 

Büyüdüğünde hangi mesleği yapmak istiyorsun? 

Bir düşün bakalım... 

Düşündün mü? 

Peki cevabın ne? 

Bir tane meslek mi söyledin, yoksa iki mi? En fazla üçtür sanırım. 

Peki, ben sana daha fazlası olabileceğini söylesem,? Hem tevazu sahibi bir hafız hem öğretmen hem 
yazılımcı hem etkili kitaplar yazan bir yazar hem lezzetli mi lezzetli yemekler yapan bir aşçı hem 
insanların hayatlarını yoluna koymasını sağlayan bir yaşam koçu hem de çocuk gelişimci olabilirsin. Hatta 
yeteneğin ve ilgi alanına göre bunların sayısını arttırbilirsin. 

Yoksa inanmadın mı bana? Gel, sana İbni Nefis'i anlatayım da ne demek istediğimi anla. 


Deniz Altıntaş Tasarım: Zehra Nur Alıcı 


gi © 
< ne dj Ay İbni Nefis 1210 yılında Irak'ın çam EZ 


kentinde dünyaya geldi. Hayatı 
boyunca birbirinden farklı birçok 


bilim dalıyla ilgilendi ve şu 


mesleklere sahip oldu: 

Doktor 

Anatomi uzmanlığı 

Fizyolog 

Cerrah 

Göz Hekimi 

Psikolog 

Astronom 

Kozmolog 

Jeolog 

Hafız 

Müderris 

İslam Hukukçusu 

Sosyolog 

Roman ve Bilim Kurgu Yazarı 
Dilbilimci 

Tarihçi 

Bütün çalışma hayatını Kahire'de 
geçirdi. Tıpta pek çok yeniliğin 


öncüsü oldu. 
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Neleri Keşfetti? 


Vücudumuzdaki küçük kan dolaşımını, yani 
kirli kanın kalpten çıkarak akciğerde 
temizlenip tekrar kalbe dönüşünü bulan kişi 
İbni Nefis'tir. Bunun yanında kılcal damarları 
ve koroner dolaşımı da ilk bulan kişi odur. 
Aynı zamanda metabolizma kavramından 
da ilk kez o bahsetti. İbni Nefis 


hastalıklardan daha çok insanları neyin hasta 


Otuzlu yaşlarında yazdığı tıp kitabi 
günümüzde hâlâ Cambridge ve Stanford 
gibi önemli üniversitelerde yer alır. 

Tüm bunlara ek olarak hadis usulünün 
anlaşılması için farklı kitaplar yazmıştır. 
Tıp ve hadis kitaplarının yanı sıra bir 
roman yazarıdır. Bir çocuğun 

ıssız odaya düşmesi 


ve fek 


ii Di başına büyüyüp 
ettiğini araştırdı, çünkü o zamanlarda gelişmesini 
mikropların ve klan 
sallı orun çağında 
YELE benzeri 
bilinmiyordu. olmayan bir 

roman 


yazmıştır. 


İbni Nefis internetin, kitapların 
olmadığı bir çağda bile kendini 
geliştirmiş ve pek çok mesleği bir 
arada yapabilmiştir. Onun bu yönünü 


kendimize örnek alabiliriz. Günümüzde eee LİP 
öyle imkânlara sahibiz ki.. Evimizden hiç EÇ di & o AE, mi 
ayrılmadan farklı diller ögrenebiliriz ya A 

istedigimiz bir alanda kendimizi : eN f VA 
geliştirebiliriz. Ama bunun için önce kendi Xİ DAN 

yetenek ve ilgi alanlarımızı keşfetmeliyiz. v& 
Haydi düşünmeye başlayalım. En çok ne 
yaparken zamanın geçtiğini anlamadan huzurlu hissediyorsun kendini? 
Bulduğun cevap senin ilk adımın olabilir... 

Mesela ben bu yazıları yazarken vaktin nasıl gectiğini anlamiyorum ve senin 


okuyacağını düşündükçe çok heyecanlaniyorum. 
Bir sonraki yazıda görüşmek üzere Sevgili Arkadaşim. Allah'a emanet ol. 
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GÜZEL ŞEHRİM 


Melis Aydın - Gülse Aksan 


Ee-Selamu Aleykum ve Rahmetullah, 

Sevgili Kitapeever Kardeşlerim, güzel şehrimiz Bursa hakkında bilgileri 
ve gezilecek yerleri öğrenmeye hazır mısınız? Hazırız, dediğinizi duyar 
gibiyim. Haydi başlayalım! İlk olarak tarihi eserlerden başlayalım. 


Türkiye'nin en görkemli camilerinden biridir. Yıldırım Bayezid 
tarafından yaptırılmış olup Bursa'nın merkezinde Atatürk Caddesi 
Orhan Gazi Darkı'nın yanındaki alanda bulunmaktadır. Bursa'nın en 
çok ziyaret edilen yapıtlarındandır. Ulu Camii yaklaşık 5000 
metrekare boyutlarında olup 20 kubbeyle örtülüdür. Aynı zamanda 
Ulu Camii (OO yılından bu yana ayakta kalmayı bagarmış olup 
3165 metrekare genişliğindedir. Minberi Hacı Abdulaziz oğlu 
Wehmet tarafından ceviz ağacı kündekarı tekniğiyle işlenmiştir. 


SAAT KULESİ| 


Bir diğer meşhur yerimiz ise Tophane'de. Burası manzarasıyla 
ünlü olan tarihi bir yapıttır. Bursa gehrini izlemek istiyorsanız 
kesinlikle rotanıza ekleyin derim. Saat Kulesi 2. Abdülhamit'in 
tahta çıkışının 29. ylında inşa edilen bir yapıttır. Yükgekliği 93 
metre, genişliği ise 465 metredir. © katlı, 85 basamaklıdır. 
Kulenin en üet katında 9O santimetrelik yuvarlak eaatler 
bulunmaktadır. Bursa Büyükgehir Belediyesi tarafından yangın 
gözetleme amacıyla da kullanılmaktadır. 


Aynalı Çarşı (1890'da Mugevi Cemaati'nin ileri gelenlerinin 
yaptırdığı bir kapalı çargıdır. Abdülhamit Dönemi'nde 
yaptırılmıştır. azar günleri hariç her gün gelebilirsiniz. 


Sevgili Kardeşlerim, 191 ylında 2. Bayezid tarafından 
İstanbul'daki cami ve medreselerine gelir sağlamak amacıyla 
yaptırılan Kozahan, Gazi Orhan Camii arasındaki geniş bir 
alana kurulmuştur. 40 beton kubbeden oluşmaktadır. Üet 
katta 50, alt katta 45 olmak üzere toplam 95 odası vardır. 
Üst katta bulunan odaların tarmamı ipek ve ipek ürünleri satan 
dükkânlarla doludur. Ve altında bir mecid bulunmaktadır. 


DURSA 


Günümüzde Kozahan'ın iç avlusu insanların oturup dinlenebilecekleri kafe ve çay bahçesi olarak 
düzenlenmiştir. Buraya gelip da o manzara eşliğinde bir çay ya da kahve içmeden gidilmez :) 
Eekiden olduğu gibi imdi de Bursa'nın ipek ve ticaret merkezidir. 


Sıradaki yerimiz Burea'nın kuzeybatı ile güneydoğu 
doğrultusuna doğru uzanan, yükgekliği ise 2543 m, genişliği 
ie (5 -20 km olan harikulade bir dağ. Türkiye'de kayak 
denilince akla ilk gelen yer Uludağ'dır. Haydi sende topla 
eşyalarını, Bursa'yı gezmeye gel! 


Bursa'nın merkez ilçesi olup 28-29 derece doğu boylamları ile 
4O-4l derece kuzey enlemleri arasında bulunur. Deniz 
manzarası çok güzeldir, denizin kenarında eakin ve huzurlu 
yürüyüşleri seviyorsanız kesinlikle buraya gelmenizi öneririm. 


Vee eon olarak © 
BURSA TEVHİD 
DERGİSİ 

Burası kesinlikle 
uğramadan 
dönmeyeceğiniz bir 
yer. 

Yeni yerimizde 
gımeıcak 
kardeşliğimizle 
sizleri ağırlamaktan 
çok memnun oluruz. 
Allah'a emanet olun. 


Evet şimdi de Bursa'nın meşhur 
yiyeceklerinden bahsedeceğim, öncelikle 
Bursaya gelip KESTANE ŞEKERİ 
yemeden sakın gitmeyin! Kestane şekeri 
Burea'nın meşhur yiyeceklerindendir. 
Aynı zamanda ŞEFTALI de meşhurdur. 
Yazın sulu gulu bir geftaliyi kin yemek 
itemez ki? 


Malzemele,- 


- 500 gram çilek 
3 adet limon kabuğu 
3 adet limon suyu 
6 su bardağı su 
1 su bardağı şeker 


Çilekleri ve limonları yıkayıp 
bir kaba alalım. 


Çilekleri küçük küçük 
doğrayalım. 


Limonların kabuklarını bir 
bıçak yardımıyla soyalım ve 
suyunu sıkalım. 


Doğranmış çileklerin üzerine 
şekeri, limon suyunu, limon 
kabuklarını ve suyu ekleyerek 
blenderdan geçirip süzelim. 


Süzülen çilekli limonataya 
buz ekleyerek servise hazır 
hâle getirelim. Afiyet 


olsunnn. 
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MUS'AB İBNİ UMEYR 


Mekke'nin asil çocuğu, 
Yürüyor altın sokaklarında. 
Kokusu misk, kıyafetleri ipek, 
Hem yakışıklı hem zengin, 
- Hemde yiğit, oldukça gözüpek 
Tan İslam'la daha ilk yıllard 
zenginlik güzellik soy 
or bu yolu. i,oartık İslan 


Elçi 
Küçük pufidik ayı, annesinin 
etrafında dolaşıp onu 
çekiştirmeye çalışıyordu. 
Annesinin ilgisini çekmek istiyordu 
belli ki. Anne ayı ise başka bir işle 
meşguldü. Patisini daldırdığı buzlu suyun 
içinden balık tutmaya çalışıyor, ama bunu bir 
türlü beceremiyordu. 


“Baba!"dedi Ahmet kısık bir sesle. Bir yandan da dikkatlice uzun 
menzilli dürbününden bakıyordu."Sence bizim burada olduğumuzu fark 
ederler mi?” Ahmet'in yanında yere uzanmış babası usulca, “Sanmam." dedi. 

“Baksana, anne bayağı meşgul. Hedefine kilitlenmiş. Kendi ufak yavrusunu bile Fark 
etmiyor.” 


Ahmet muzipçe,"Tıpkı senin iş yaparkenki hâlin gibi baba.”dedi ve kıkırdadı.“Atölyende 
tahtaları oymaya başladığında beni hiç duymuyorsun.” 
Eyüp Bey de hafifçe gülümsedi: “İşimi sevdiğim doğru. Tahtaları daha iyi oymak için 
uğraşırken arada bir etraftakileri duymuyorum, ne var yani? Hem sen de geçen ay kitap 
yarışmasındaki hâlini unuttun galiba." Van 


Şaşırmış gibi meraklı bir ses tonuyla Ahmet,"Ne olmuş ki bana? Ne yaptım ki ben?” dedi: 
“Ne mi olmuş? Kitapların hepsini okuyacağım diye odandan çıkmıyordun. Annen yemek 
vakitlerinde seni en az beş kere sofraya çağırıyordu delikanlı!” 

Ahmet gururla sesini kalınlaştırdı:“Hedefe ulaşmak için işe odaklanmak lazım babacığım!” 


“Odaklan, odaklan da etrafta olan bitene de dikkat etmek lazım değil 
mi?”dedi Eyüp Bey ve tebessümle yerinden doğruldu. 


Karların üzerine uzandığı için üşümüştü. “Haydi e 
bakalım Ahmet, gidelim artık.Sen hedefe o <... 
odaklanacaksın diye ben-burada dondum." Şi 
Ahmet dürbününden gözlerini ayırmadan, — NX, 


“Baba, bence dedem soy ismimizi yanlış 
* koymuş. 


>” 


"Hadi bakalım, bugünlük yeter. Evdekiler bizi bekler." 
Ahmet başını dürbünden kaldırıp yalvaran gözlerle babasına baktı. 


“Ama baba, biliyorsun, ayılar kışın doğaya çok nadir çıkıyor. Onlar hakkında yazdığım yazımı 
tamamlamak istiyorum. O yüzden biraz daha...” 


Ahmet'in cümlesi anne ayının korkunç kükremesiyle bölündü. Sesin geldiği yöne doğru hızlıca 
döndüler. Yavru ayı nehrin soğuk sularında boğulmamak için çırpınıyordu! Belli ki anne balık avlamaya 
dalmışken arkasında hoplayıp zıplayan yavrusu ince buzu kırıvermişti. Ufaklık kim bilir me zaman suya 
düşmüştü? Anne ise durumu daha yeni fark etmişti. 

Akıntı küçük ayıyı önüne katmış götürüyor, annesi ise yavrusunun arkasından bağırıyordu. Saniyeler 
sonra o da kendisini suya attı. Anne ayı yüzmeyi iyi biliyordu. Sularda sürüklenen yavruyu birkaç hamle 
sonra yakalayıp kucakladı. Şimdi nehirde beraber sürükleniyorlardı. 


Anne ayı hemen kıyıyı kolaçan etti. Buzun üstüne geri çıkmak için doğru ânı kolluyordu. Akıntının 
azaldığı bir noktada pençesini kalın buza geçiriverdi, öteki patisiyle de yavrusunu hemen buzun üstüne 
Fırlattı. Ufaklık tir tir titriyordu. Korkmuştu anlaşılan. Anne ayı gücünü bir kere daha topladı, kendini 
kuvvetlice çekerek buzun üstüne çıkmayı başardı. Nefes nefeseydi. Soluk alıp verdikçe ağzından koca 
koca dumanlar çıkıyordu. Yorgunluk nedir bilmeden hemen yavrusunu kucakladı. 


Ahmet ile babası ayıların kurtulduklarını görünce derin bir nefes aldılar. Birbirlerine bakıp aynı 
ânda,"Elhamdulillah!” dediler. 


Eyüp Bey muzip bir ses tonuyla, "Yazık, hasta olmasalar bari bu 
soğukta." dedi. 


Ahmet bir ânda,"Haydi eve gidelim baba!" 
dedi. 

Babası gülümseyerek, "Hayrola!" dedi. 
“Bakıyorum da Fikrin çok çabuk değişti, Küçük 


b Bey." 
- 


Ahmet, "Babacığım yeni hedefim olaylardan ders 
çıkarmak."dedi bilgiç bir edayla."Bugünün dersi 
de şu: Hedefimizin olması güzel bir şey. Ama bu 

al hedefimiz için önceliklerimizi unutmadan le 

N çalışmalıyız. Başka bir gün buraya yine © 

geliriz. HedeFimi gerçekleştireceğim ( , 

diye bizde zatürre olmayalım a, 

değil mi?” dedi ve göz kırptı. | â 


Rüzgâr Nedir ve 
Nasıl Oluşur? 


1 


Yüce Rabbimiz 
bize rüzgârları 
gönderir. Bazen 
havalar çok 
ısındığında 
temiz ve serin 
bir rüzgâr eser, 
etraf 

: serinlemeye 

i başlar... 


Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullah — 
Teknoloji Meraklıları! 'T 


Bugünkü yazımızda Allah'ın bizlere 
gönderdiği doğal kaynaklardan biri 
olan rüzgârın nasıl büyük bir enerji 
kaynağına dönüştüğünü ve rüzgâr 
güllerinin bu süreçteki rolünü 
inceleyeceğiz. Haydi, rüzgâr 
güllerinin sırlarını keşfetmeye 
başlayalım! 


Bazen kirlenmiş havayı ve doğamızı 
temizlemek için rüzgârları gönderir. 
Bazen de Rabbimiz, yağmur yüklü 
bulutları, ihtiyacımız olduğu için bize 
yine rüzgârlarla gönderir. Bazen 
rüzgârları çok gönderip havayı temizler, 
bazen rüzgârları az gönderip sıcak 
havalarda bizi serinletir. 


. i Ama rüzgârlar hep vardır, değil mi? 
| ARI Bazen az bazen çok... 


Öyleyse Rabbimizin gönderdiği rüzgârları nasıl daha faydalı bir hâle 
getirebiliriz? Rüzgar esince aklınıza neler geliyor? Uçurtma, rüzgâr gülü, 
pencereden ağaçları izlemek... Evet, ama çok daha değişik bir sır vereceğim size, 
hazır mısınız? Rüzgârdan elektrik çıkartmaya ne dersiniz? Durun durun, 
korkacak bir şey yok ortada. Hemen açıklamaya çalışalım... 


EE 


Rüzgâr Enerjisi Nasıl Elektriğe 
Dönüşür? 


Bence çoğumuzun renkli renkli rüzgâr 
gülleri vardır. Rüzgâr panelleri de bu 
rüzgâr güllerinin büyük hâlidir. Rüzgâr 
panelleri, rüzgârın kinetik enerjisini 
alarak bu enerjiyi elektriğe dönüştürür. 
Tıpkı sizin rüzgâr gülünüze çarpan 
rüzgârın gülü döndürdüğü gibi. Tam da 
bu şekilde paneller rüzgârın kanatları 
döndürmesiyle harekete geçer. Daha 
sonra bu dönme hareketi bir jeneratör 
vasıtasıyla elektriğe dönüşür. (Belki 
merak edenler için bir ara Jeneratörleri 
de araştırabiliriz, ne dersiniz?) 


İşte böyle! Aslında rüzgârın 
içerisinde elektrik yok, ama biz bu 
rüzgârın gücünü kullanarak elektrik 
üretiyoruz. Böylece evlerimizdeki 
lambalarımızı veya elektrikle 
çalışan her şeyi bu elektrik 
enerjisiyle kullanabiliriz. Hem de 
fatura masrafları da en aza indiği 
için israftan kaçınmış oluruz. 
Harika, değil mi! 


dili 


Evet, işte böylece rüzgâr panelleri üzerinde düşündüğümüzde Allah'ın gücünü, 
bilgisini ve insanlık için yarattığı nimetleri daha iyi anlarız. Bu yapılar, Allah'ın 
biz insanlara verdiği akıl ve yeteneklerin, O'nun izniyle nasıl muazzam işler 
başarabileceğinin bir göstergesidir. Her rüzgâr panelini gördüğümüzde Allah'ın 
varlığını ve kudretini hatırlayalım! Böylece Rabbimize çok çok teşekkür edelim. 
Haydi siz de kendi rüzgâr gülünüzden lamba yakmak için anne babanız ile 
karekodu okutarak bir deney yapmaya çalışın! 
Allah'a emanet olun! 
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